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Voorganger: Ds Jasja Nottelman
Ouderling van dienst en lector: Marjan Faber
Organist: Jan Harryvan



mededelingen

bloemen
De bloemen gaan als groet van ons allemaal naar de her en mevrouw Van 
Dijken, Dilgtweg 1/a3

Collecte
De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie, voor het 
Werelddiaconaat. De tweede collecte gaat naar het Pastoraat.

Na de dienst is er weer koffie en gezelligheid in Ons Centrum
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Orgelspel: Offertoire (Gravement) et Grand Choeur, Jean Francois 
Dandrieu (1682-1738)  

De kerkenraad komt binnen
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst.
Aansteken van de kaarsen

Intochtslied (staande) 274 Wij komen hier ter ere van uw naam

2 Ontferm u God, kyrie eleïson,
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om,
kom met uw vrede, uw barmhartigheid,
zonder U raken wij de liefde kwijt.

3 Wij zingen samen van uw gloria,
dank voor het leven, dank U voor elkaar,
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan,
leg zo uw glimlach over ons bestaan.
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Groet en bemoediging
Voorganger:  De Heer zij met u
Allen: OOK MET U ZIJ DE HEER
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer      
Allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN. AMEN

Gemeente gaat zitten

Eerste psalm 95: 1,2,3

2 Groot God is Hij, Hij strijdt vooraan,
de goden zijn Hem onderdaan;
de hoge bergen houdt Hij staande.
Het hart der aarde is in zijn hand.
Hij riep de zee, Hij schiep het land.
Hij is het, die de weg ons baande.
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3 Kom, werpen wij ons voor de Heer
die ons gemaakt heeft biddend neer,
wij, die het volk zijn van zijn weide.
Want onze God, Hij gaat ons voor,
Hij trekt met ons de diepte door.
Zijn hand zal ons als schapen leiden.

Kyrie, afgesloten met

Loflied 648 Zing halleluja

2 Heldere bron, Gij zon die met gloed geneest,
dor hout bloeit op in uw open hof:
één en al bloesem, wekenlang feest –
wij plukken geloof en oogsten lof.
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3 Zing halleluja, nodig de volken: drink,
eet van de vrucht, gij gezegenden;
zing dat langs lucht en wolken weerklinkt:
verheven is Hij, de Levende!

Gebed van de zondag

Met de kinderen    

Eerste Schriftlezing: Jesaja 66: 7-14

Lied 811 Zoals en moeder zorgt
Eerste vers door de voorganger, verder allen.

Zondag 6 juli 2025 Pagina 6



2 Het neemt ons bij de hand,
dat woord, geduldig voert het ons
uit angstland weg naar vrijheid.
Zo onbegaanbaar dwars die weg, zo hoog,
zo heet en droog –
laat mij niet moeten gaan
als Gij niet zelf nabij zijt.

3 Een waterval van licht,
van vreugde en gerede hoop,
van inzicht en vertrouwen:
zo overkomt Gij mensen, ik besta
uw woord en ga.
Nog weet ik niets van U,
ooit zal ik U aanschouwen.

Tweede Schriftlezing: Lucas 10:1-20

Lofprijzing
U komt de lof toe, U het gezang, 
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest, in alle eeuwen der eeuwen

Uitleg en verkondiging

Orgelspel: Variatio 8 BuxWV 246, Dietrich Buxtehude (1637-1707) 

Lied 992 Wat vraagt de Heer nog meer van ons
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2 Wat vraagt de aarde meer van ons
dan dat wij dienen
en hoeden
als mensen naar Gods beeld?

3 Wat vragen mensen meer van ons
dan dat wij breken
en delen
als ons is voorgedaan?

4 Het is de Geest die ons beweegt
dat wij Gods wil doen
en omzien
naar alles wat er leeft 

Gebeden, afgesloten met stil gebed en het gezamenlijk Onze Vader 

Inzameling van de gaven

Slotlied (staande) 425 Vervuld van uw zegen
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Zegen, gezongen Amen.

Orgelspel: 'Allein Gott in der Höh sei Ehr' Johann Gottfried Walther (1684-
1748) 

nazit in Ons Centrum
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